Het verleden jaar s wiet meer, het komende jaar is er nog niet*, dus beste vrienden, het wordt weer ouoljaar.

we z{jn dit jaar te gast bij Helga en Hans, aanvangsuur zal zich ergens rond zeven wur tn het oudle jaar bevinoden

grang even een setnte als je er dit jaar bij wil zijn, dan kuwnen we de arbeld verder wat verdelen

*Vrlj naar Augustinus

** vriendelijie geleend van Britta Marakatt-Labba



